Waarom wij Pesah (Pesah) houden?

Abib/Aviv (lente) is er weer en een jaar is zo voorbij gevlogen. Bij het ouder worden zie je de jaren zo snel
voorbij gaan dat je begint te denken dat iets wat 3 of 4 jaar geleden gebeurd is, pas van vorig jaar dateert. Dat
is dan ook de reden waarom onze hemelse Vader Zijn apart-gezette Hoogdagen geeft, om ons te laten
stilstaan, het hele jaar door, bij Zijn wondermooie plan van verlossing door middel van het perfecte leven
alsmede de dood en opstanding van Zijn Zoon Yahsjoea'.

Pesah (onterecht bekend als 'Joods Pasen') is het begin van dat plan van dat plan, mits wij als zijnde Zijn
schepping moeten verwekt worden en uiteindelijk herboren worden bij de wederkomst van Yahsjoea'. Het is
slechts wanneer we tot inkeer komen van onze zonden en in vertrouwen het bloed van Yahsjoea' aanvaarden
om onze zonden te vergeven met verwijdering van de straf die op die zonden staat en daarna gedoopt worden,
dan gaan we over tot verbondsrelatie met Yahweh door het bloed van Yahsjoea' van het eeuwige verbond.

Tot inkeer komen en vertrouwen/geloof zijn voorwaarden om een verbondsrelatie aan te gaan met Yahweh en
zoals in elk verbond zijn er voorwaarden voor beide partijen die het verbond aangaan. Eenmaal we tot inkeer
komen en het offer van Yahsjoea' aanvaarden als verlossing van de straf voor onze zonden, dan dienen we
gedoopt te worden als een uiterlijke fysieke uiting van het engagement dat we aangaan. Dan laat Yahweh op
Zijn beurt, door middel van een aangestelde ouderling van de tot daartoe aangestelde bediening, de
handenoplegging doen op het kersvers gedoopte lid waardoor letterlijk Roeah haQodesj (de Heilige Geest in
Hebreeuws) intrek neemt. Pas op dat moment ontvangt het net gedoopte lid de Geest van Yahweh en wordt
dan letterlijk Zijn kind en een eersteling, indien hij of zij trouw blijft tot aan het einde waarna die mag regeren
met de Messias en dat duizend jaar lang en tot in de eeuwigheid. (lees a.u.b. de eerste les van onze Bijbel-
lessen genaamd: Deel worden van het Nieuwe Verbond).

Hand 2:37

Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de
andere apostolen: Wat moeten wij doen, mannen broeders.

Hand 2:38 En Petrus antwoorde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich doepn op de naam
van Yahsjoea’' Messias, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave de Heilige Geest
ontvangen;

Hand 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden
ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Hand 2:47 En zij loofden YAHWEH en stonden in de gunst bij het gehele volk. En De Meester
voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

1 Pet 3:20 Die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Elohiem bleef
afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin
weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.

1 Pet 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop. die niet is een afleggen van licamelijke
onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot YAHWEH, door de opstanding van
Yahsjoea’ Messias.

Hand s:12 Toen zij echter geloof, schonken aan Filipus, die het evangelie van het Koninkrijk van
YAHWEH en van de naam van Yahsjoea' Messias predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen
als vrouwen.

Hand s:13 En ook Sjim'on zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij
Filippus. verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

Hand 8:14 -19 Toen nu de apostolen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord van YAHWEH
had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen, voor hen baden,
dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen
gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Meester Yahsjoea'. Toen legden zij
hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest. En toen Sjim'on zag. dat door de
handoplegging der apostolen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: geeft
ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg. hij de heilige Geest ontvange.



Rom 8:9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest van
YAHWEH in u woont. Indien iemand echter de Geest van Messias niet heeft, die behoort Hem
niet toe. Rom 8:11 En indien de Geest van Hem, die Yahsjoea’ uit de doden heeft opgewekt, in u
woont, dal zal Hij, die Yahsjoea' Messias uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Rom 8:14-17 Want allen, die door de Geest van YAHWEH geleid worden, zijn zonen van
YAHWEH. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij
hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest
getuigt met onze geest, wat wij kinderen van YAHWEH zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij
ook erfgenamen:erfgenamen van YAHWEH, en medeé&fgenamen van Messias; immers, indien
wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Het is dus heel duidelijk op basis van de Schrift dat men geboren wordt met de Geest van Yahweh en een
letterlijk kind van Hem wordt en daardoor het vooruitzicht hebt op eeuwig leven met Yahsjoea' onze Koning,
indien we tot inkeer komen van onze zonden en sterk vertrouwen hebben in Hem en dan kunnen we in
verbond treden door gedoopt te worden in de Naam van Yahsjoea'. Wanneer we dan ondergegaan zijn in het
water, moeten we een aangestelde ouderling van Yahweh de handenoplegging laten doen, zodat we Zijn
Apart-Gezette Geest mogen ontvangen.

Wat heeft dit dan te maken met Pesah? Zoals al werd vermeld, gaan we een verbondsrelatie aan met hem en
Yahweh door middel van inkeer, geloof en gedoopt te worden in de Naam van Yahsjoea'. Maar het verbond
van Yahweh, alhoewel het altoos is indien wij trouw blijven, is voorwaardelijk omdat we moeten trouw blijven
aan Zijn Woord en het geloof waardoor we konden deel worden van dit verbond.

Heb 10:26-27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot volledige kennis van de
waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk
vitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.

Het Pesah dan, is een jaarlijkse vernieuwing van dat verbond. Dat is dan ook de reden waarom Pesah zo
extreem belangrijk is. Satan de duivel heeft het gros van het christendom misleid door de symbolen van Pesah,
dewelke brood en wijn zijn, dagelijks, weekelijks, maandelijks kan nemen maar wat zegt de Schrift daar van?

Luk 22:19-20 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf hun, zeggende: Dit
is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt: doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na
de maadltijd. zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond is mijn bloed, die voor u uitgegoten
wordt.

1 Ko 11:23-26 Want zelf heb ik bij overlevering van de Meester ontvangen, wat ik u weder
overgegeven heb, dat de Meester Yahsjoea’ in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een
brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot
mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn
gedachtenis. Want zo dikwiijls gij dit brood eet en de beker drinkt, herdenkt gij de dood van de
Meester, totdat Hij komt.

De Schrift spreekt duidelijk taal, namelijk dat het Pesah een HERDENKING is! Het is niet iets dat we doen
wanneer we er zin in hebben maar het is iets dat "in diens seizoen, eenmaal per jaar"” gedaan wordt.

Exo 13:10 Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar.

Elke dag van ons leven, wanneer we het huis verlaten, zouden we het leven van de Messias moeten
verkondigen die ons verloste van ons oude zondige zelf. Wanneer we Yahsjoea' verkondigen als de Zoon van
Yahweh en Verlosser der wereld, verkondigen we een levende Messias want hoe kan men geloven in een dode
messias? Eenmaal per jaar dus, in het begin van de 14de van de eerste maand (Abibi of Aviv) van het jaar, op
Zijn kalender althans, staan we stil bij de dood der Messias. We staan stil bij het lijden en de slagen die onze



Verlosser Yahsjoea' ontving en dat niet voor zichzelf maar voor elk van ons die gezegend zijn door Yahweh om
deel te zijn van Zijn verbond en Zijn Heilige Geest te ontvangen.

Dat is waar Pesah rond draait, het is een tijd waar jaarlijks men beseft dat er weer een jaar voorbij is onder de
verbondsbeloften van Yahweh door Yahsjoea' onze Messias. Het is alsmede een zeer belangrijk onderdeel van
het jaar want het is dan dat we dan ook stilstaan bij die verbondsrelatie die we aangegaan zijn ten tijde van
onze doop en waardoor we gaan nadenken hoe we betere dienaren kunnen zijn van onze Meester Yahsjoea' in
het nieuwe jaar. De eigenlijke Pesah dienst is een vrij korte en nuchtere dienst die in het teken staat van
vernieuwing van de verbondsbelofte die we gemaakt hebben de dag van onze doop en die waar te maken, met
nog meer ijver dan het jaar daarvoor. Dermate belangrijk is deze jaarlijkse herdenking dat sommige broeders
zelfs ziek werden of stierven omdat ze het niet serieus genoeg namen- waarbij de symbolen van brood en wijn
worden genomen en men een nieuw jaar ingaat van verbondsrelatie met Yahweh en Yahsjoea'.

1 Kor 11:27-31 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker de Here drinkt, zal zich bezondigen
aan het lichaam en bloed van de Here. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit
de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.
Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf
beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.

Het is onmogelijk om op dergelijke manier zichzelf te onderzoeken en enige betekenis over te houden indien
dit dagelijks of wekelijks zou moeten gedaan moeten en Yahweh plaats dergelijke last niet op onze schouders.
Indien we zodanig onszelf moeten onderzoeken, elke dag van ons leven, dan zou ons leven meer gericht zijn op
de dood van de Messias en vervuld zijn met verdriet, door altijd bezig te zijn met zijn dood en niet met zijn
leven. Want door zijn dood zijn wij vergeven maar door zijn leven zijn wij gered (Ro 5:10).

Yahweh verlangt van ons dat we ons richten op het nieuwe leven dat Hij ons geeft door het perfecte leven van
Zijn Zoon. Hij wil dat we ons richten op het begin van die nieuwe schepping, dewelke wij nu kunnen worden
doordat Zijn Geest in ons binnenste woont. En Hij verlangt ook dat wij door Zijn Geest kunnen doodgaan aan
onze oude zondige aard die stierf bij onze doop en om te leven tot de nieuwe mens die we worden dankzij Zijn
Geest die in ons woont. Daarom is het zo dat bij de Pesah dienst, naast het nemen van ongezuurd brood en
wijn, er ook een voetwassings ceremonie gedaan wordt waarbij men elkaars voeten wast maar er zit nog meer
in dan dat zelfs. Toen Yahsjoea' neerknielde om de voeten van Petrus te wassen, weigerde Petrus en zei dat hij
zoiets nooit zou toestaan, waarop Yahsjoea' antwoordde dat Petrus in dat geval geen deel zou hebben aan
hem. Natuurlijk ging Petrus dan verder door te vragen om niet alleen de voeten te worden gewassen maar
alsmede zijn hele lichaam en wat was het antwoord van Yahsjoea'?

John 13:10a Yahsjoea' zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich (alleen de voeten) te laten wassen,
want hij is geheel rein.

Deze woorden zijn heel symbolisch mits Yahsjoea' zegt dat hij die gewassen (gedoopt) is, niet van
node is om zijn hele lichaam te wassen (opnieuw gedoopt te worden) maar slechts de voeten. We
moeten niet jaarlijks opnieuw gedoopt worden mits er maar één doop, één geloof en één Geest is die
we ontvangen bij een correcte doop en handenoplegging door een gekwalificeerde ouderling die op
correcte wijze die positie werd toegewezen. Maar we zijn nog altijd mensen en zondigen onopzettelijk
elk jaar, het voetwassen staat ook symbool voor de kleine zonden die we nog steeds moeten
wegwassen uit ons leven. Hopelijk groeien en worden we volwassen jaar na jaar in het geloof en
streven we naar het wegwassen van alle vlekken zodat we een perfecte bruid mogen wezen, klaar



voor de wederkomst der Messias.

Het Pesah is de belangrijkste en ontnuchterende dag van het jaar voor een gedoopte gelovige in
Yahsjoea'. Zodanig belangrijk is deze dag voor een verbondsgelovige dat indien de gelovige niet
deelneemt aan het Pesah, dan zouden we afgesneden worden van dat verbond met Yahweh en niet
meer een eersteling zijn.

John 6:53-58 Yahsua dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, lk zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft
eeuwig leven en lk zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware
drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij
gezonden heeft en lk leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit
de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in
eeuwigheid leven.

Num 9:2-3 De Israélieten nu zullen het Pesah vieren op de daarvoor bepaalde tijd; op de veertiende dag
dezer maand, in de avondschemering, zult gij het vieren op de daarvoor bepaalde tijd, naar al de inzettingen
en verordeningen, die daarop betrekking hebben, zult gij het vieren.

Num 9:13 Maar de man, die rein is, en niet op reis, en nalaat het Pesah te vieren, die zal uitgeroeid worden
uit zijn volksgenoten, omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd de offergave voor Yahweh niet heeft gebracht;
die man zal zijn zonde dragen.

Dermate belangrijk is het Pesah dat bij ziekte of fysieke afwezigheid (op reis) waardoor het onmogelijk is dat
men het op de correcte datum houdt (14de dag van de eerste maand Abib), dat Yahweh een tweede Pesah
heeft aangemaakt zodat die persoon niet zou worden afgesneden.

Num 9:10-11 Spreek tot de Israélieten: wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk of op een verre
reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch voor Yahweh Pesah vieren. In de
tweede maand, op de veertiende dag, in de avondschemering, zal men het vieren, met ongezuurde broden
en bittere kruiden zal men het eten.

We kunnen dus zeggen dat Pesah een herdenking is van het verbond dat een gelovige aangegaan is bij de
doop, dusdanig mag geen ongedoopte persoon die dat verbond niet aangegaan is eten van het Pesah.

Exo 12:43-45 Yahweh zeide tot Mosje en Aharon: Dit is de inzetting van het Pesah: geen enkele vreemdeling
mag ervan eten. ledere dienaar, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij
hem besneden hebt. Een buitenlander en een dagloner mogen er niet van eten.

Het is dus duidelijk alleen aan verbondsgelovigen om van het Pesah te eten. Sommigen hebben de
bovenstaande passage verkeerd begrepen door te denken dat men moet fysiek besneden zijn om deel te
nemen aan het Pesah maar waar het om draait is dat men binnen het verbond is. En mits de besnijdenis het
teken was van het Oude Verbond en de doop het teken is van het Nieuwe Verbond, dan moet men uiteraard in
het Oude Verbond besneden zijn om van het Pesah te eten, net zoals men in het Nieuwe Verbond moet
gedoopt zijn om deel te nemen aan het Pesah.



Men moet zich niet opnieuw toewijden aan een verbond waaraan je in de eerste plaats al niet deel van bent
geworden. Het is zoals iemand die jou vraagt "kom a.u.b. naar ons huwelijksverjaardag feest" en wanneer je
vraagt "Wanneer ben je getrouwd?", krijg je het antwoord "Oh, we zijn niet getrouwd hoor maar we vieren
toch elk jaar een huwelijksverjaardag". Dat is volstrekt onlogisch want men kan niet deel hebben aan een
verbond waarvan men geen deel uitmaakt.

Er is nog iets anders dat verdere uitleg vraagt in verband met de foute Pesah seder die het moderne Jodendom
houdt. Er was onder het Oude Verbond een Pesah ceremonie aan de hand van het Pesah lam en in het Nieuwe
Verbond heeft men het brood en de wijn als symbolen. Dit werd uitgevoerd na zonsondergang, tussen de
avonden in het begin van de 14de Abib, de eerste maand van Zijn Bijbelse kalender.

Men neemt dus de symbolen in het begin van de 14de Abib en de volgende morgen, nadat de symbolen van
het verbond met Yahweh door het bloed van Yahsjoea' genomen zijn, dient men alle gist te verwijderen uit het
huis, tijdens de het lichtgedeelte van de 14de Abib. (Vergeet niet dat Yahweh van zonsondergang tot
zonsondergang rekent en niet middernacht tot middernacht zoals de moderne Romeinse kalender rekent.)
Wanneer alle zuurdeeg dan werd verwijderd tijdens het lichtgedeelte van de 14de Abib, daarna begint de 1ste
Hoogdag van Ongezuurde Broden dewelke het begin is en wat de Schrift "de nacht van vieren" noemt. Dit is de
nacht van vieren, toen de Israélieten Egypte verlieten. Dit is de nacht na het Pesah, wanneer we een
feestmaaltijd achter de rug hebben want de voorgaande nacht werden we gezegend om de Pesah symbolen te
nemen en de verbondsrelatie nog een jaar verder te zetten met Yahweh.

Exo 12:41-42 En na vierhonderd en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen van Yahweh uit
het land Egypte. Een nacht van waken was dit voor Yahweh, om hen uit het land Eygpte te leiden. Dit is de
nacht van wakern ter ere van Yahweh voor alle Israélieten in hun geslachten.

Vergeet niet dat ze niet konden vertrekken in de nacht van de 14de want dat was de nacht van het Pesah toen
de doodsengel passeerde en niemand het huis mocht verlaten tot de ochtend (Ex 12:22). De nacht van Pesah
en het langskomen van de doodsengel was beslist niet een viering maar de volgende nacht was dat wel, toen
ze Egypte verlieten. De Schrift zegt ook duidelijk dat de Israélieten Egypte niet verlieten in de nacht van Pesah
wat de 14de was maar de volgende nacht, namelijk de nacht van de 15de.

Num 33:3 Zij braken op van Raamses in de eerste maand, op de vijftiende dag der eerste maand; daags na
het Pesah trokken de Israélieten uit door een opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren.

Deut 16:1 Neem de maand Abib in acht en vier het Pesah ter ere van Yahweh, uw Elohim, want in de maand
Abib heeft Yahweh, uw Elohim, u in de nacht uit Egypte geleid.

Dit zijn de twee verschillende vieringen. De ene was een ingetogen viering genaamd Pesah, wat symbool staat
voor een eersteling zijn van Yahweh en overgaan van dood naar leven en de tweede was een viering om de
zuurdeeg (zonde) uit ons leven te verwijderen en ons oude leven in Egypte achter te laten, een nieuw leven
startend in de wildernis vol vertrouwen in Yahweh. Wat het Jodendom dus heeft gedaan is het onterecht
samengooien van deze twee aparte vieringen en er dusdanig één Pesah seder van te maken op de 15de Abib in
plaats van de 14de.

Ik bid dat je in staat bent om te zien hoe belangrijk de Pesah ceremonie is en nog meer mag begrijpen hoe
belangrijk het is en dat het beslist geen wekelijks maar jaarlijkse ceremonie is. Het Pesah is de belangrijkste dag
van het jaar voor de verbondsgelovige. We moeten ons dus weken op voorhand voorbereiden door in de



Schrift te duiken en stil te staan bij het grote offer die zowel Yahweh als Yahsjoea' voor ons hebben gemaakt.
Dan kunnen we de volgende dag de Pesah symbolen nemen op het begin van de nacht van de 14de Abib
waarbij we alle zuurdeeg dienen te verwijderen uit onze woonst, mits we enkel genoeg kracht ontvangen om
de zuurdeeg (zonde) te verwijderen, nadat we de symbolen van brood en wijn (Messias die in ons leeft)
genomen hebben. En nadat we alle zuurdeeg hebben verwijderd uit ons leven en de zonsondergang plaatsvond
en de Hoogdag dus is begonnen op de avond van de 15de, komen we samen voor de nacht van vieren, vieren
van het verlossende werk die Yahweh doet in ons door het bloed van Zijn Zoon.

Wat een prachtig plan van verlossing die Yahweh voor ons allen heeft voorbereid en dat elk jaar door Zijn
Hoogdagen maar alles begint bij het Pesah, de dood en heropstanding van Zijn Zoon Yahsjoea'.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.coyhwh.com
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